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“Vaak laten
mensen me
weten; _
‘Alles is precies

elopen zoals
gj het gezegd
ebt’. Zelfs

wetenschappers”

Bloemenmedium Marielle communiceert met ‘boven’ via witte rozen. Ze houdt seances op paranormale beurzen

“De witte roos staat voor zuiverheid en verbondenheid met Moeder Aarde.
Nadat iemand ze enkele minuten heeft vastgehouden, bevoel ik de bloem
van de stengel tot de knop en geef ik door wat er bij mij binnenkomt.”
“Het is een soort van ‘weten’ dat in mijn bewustzijn komt. Af en toe zie ik
ook beelden, alsof ik door een huis loop en alles kan beschrijven. Of getal-
len. Het getal vijf kan dan zowel over vijf dagen als over vijf maanden gaan.
Ik krijg door wat ik nd aan mensen moet zeggen, zodat ze weer verder
kunnen. Vaak gaat het over blokkades, dingen die vastzitten. Wanneer ik
die uitspreek, komen de emoties los bij mensen. Ik geef antwoorden op
vragen die ze zich al jaren stellen.”

“Ik zie ook mensen die het gewoon heel goed doen. Dan zeg ik dat ook, ik
zoek geen problemen als er geen zijn. Vaak zie ik echt grappige dingen: een
vrouw die drie keer terugkeert om haar deur te sluiten, of eentje die haar
handdoeken telkens opnieuw plooit. Dat is ook het leven, het moet niet
altijd zware kost zijn. Ik denk dat ik zulke herkenbare dingen doorkrijg
opdat de mensen ook de rest zouden geloven.”

“Vijf jaar geleden had ik een zwaar auto-ongeluk. Even dacht ik: ’t is ge-

daan met mij. Maar ik ben mogen terugkeren. Het was mijn tijd nog niet,
ik had nog wat te doen. Kort daarna ontmoette ik een vrouw die vertrouwd
was met de kracht van bloemen. Ze stopte me een exemplaar it haar tuin
in de hand: ‘Zeg me wat je voelt” De informatie kwam vanzelf, en ze klopte.
Die vrouw introduceerde me bij een organisator van paranormale beurzen
en voor ik het wist, stond ik voor een zaal. Het lukte meteen. De tweede keer
stonden de mensen al aan te schuiven, tot mijn eigen grote verbazing.”
“Zodra ik een bloem vastheb, gaat mijn kanaal open en ben ik vertrokken.
Dan praat ik, haast non-stop. Tijd om na te denken heb ik niet. Alles wordt
dan stil rondom mij. Achteraf laten mensen me vaak weten: ‘Alles is precies
gelopen zoals jij het gezegd hebt.” Jawel, ook wetenschappers komen me
achteraf feliciteren!”

“Ik doe dit werk met hart en ziel. En toch is het niet mijn bedoeling er mijn
broodwinning van te maken. Ik heb een fijne baan buitenshuis, die ik niet
opgeef. Ik ben een doodgewone vrouw die een gave heeft gekregen. Tk voel
dat ik die correct moet gebruiken, anders verdien ik ze niet meer. De dag
dat de informatie niet meer klopt, stop ik ermee.” www.paranormica.be



“Wat ik zie

in mijn bol?
r komt

een nieuwe
aanslag op

deVSen

Griekenland

zal bijna

volledig
overstromen”

Jenny is helderziend. z- legt kaarten en kijkt in haar kristallen bol

“Ik ben altijd tegen spiritualiteit geweest: ‘Geen hocus pocus voor mij. Ik was
er bang van. Toch heeft een kaartlegster me eens met verstomming geslagen.
Ik moest toegeven dat het werkte. Maar me er zelf mee bezighouden? Nooit!”
“Tot ik dingen begon te zien. Voor ze daadwerkelijk gebeurden. In 1997 was
ik aan het werk toen ik door het raam een vliegtuig zag. ‘Er gaat een vliegtuig
naar beneden komen’, zei ik. Mijn baas lachte het weg: ‘Dat is te hopen, an-
ders blijft het eeuwig in de lucht.” ‘Ga niet naar de kust’, riep ik hem nog na.
Daarna hoorde ik op de radio: demonstratievliegtuig neergestort in
Oostende. 1996, we reden op de snelweg. ‘Ga van de autostrade’, riep ik te-
gen mijn man. ‘Je gaat ergens tegenaan vlammen!” Hij deed het om mij gerust
te stellen. ’s Avonds zag ik het nieuws: kettingbotsing met 10 doden en
65 zwaargewonden... Ik begon ook dwars door mensen heen te zien: wie
ze echt waren, wat hun bedoelingen waren.”

“Mijn gezondheid was jarenlang slecht. Ook in de liefde kwam het ene ver-
driet na het andere. Door al die miserie zocht ik mijn heil in de kaarten. Ik
zonderde me af en verdiepte me erin. Ik kocht ook een kristallen bol. Als je
bergkristal aanraakt, neemt dat je energie op en wordt die gezuiverd. Ik vraag

dan: wat mag ik zien? Ik wil gerust zeggen wat ik nu zie. Er komt een nieuwe
aanslag op de VS, dat zal niet zo lang meer duren. Ik zie Griekenland bijna
volledig overstromen en stilaan wegzakken. Het noodweer van Pukkelpop
zal hier over enkele jaren geen uitzondering meer zijn. Er komen nog veel
strengere winters. Banken gaan nog meer over de kop. De toekomst is aan
de mensen die positief zijn ingesteld, en zich niet laten neerhalen door al
die negativiteit.”

“Ik geef consult bij mij thuis en leg alle soorten kaarten, van zigeuner- tot
engelenkaarten. Meestal hebben mensen problemen met de liefde, hun
gezondheid of geld. De dingen des levens. Ik geef raad, maar zij moeten het
waarmaken. Sommige mensen willen niet leren en maken altijd dezelfde
fouten, zoals die vrouwen die telkens op foute mannen vallen. Mensen
klagen ook altijd over wat ze niet hebben. Toch kun je alles hebben. Denk
positief, hou van jezelf en je komt een heel eind.”

“Nee, ik zou er niet van kunnen leven, maar ik verdien er wat aan. Het is
niet omdat ik een gave heb, dat ik het gratis moet doen. De bakker heeft
ook een gave, hij geeft zijn brood toch ook niet weg?” 0]
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